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Een nieuw jaar, een nieuwe start! 
De doorgang tussen het museum en 
de winkel is een feit.  
Maandag 10 februari openden   
wethouders van Purmerend de 
doorgang. 
In deze nieuwsbrief een verslagje 
hiervan. 
 
 

 
 *Op dit moment is tot en met mei in de 
kleine expositieruimte op de eerste 
etage van het museum de 
tentoonstelling Maarten Oortwijn 
uit eigen collectie te zien. We tonen 
vooral stadsgezichten van  
Purmerend en omliggende gemeenten. 
 
 *Afgelopen week ontvingen we 
bovendien een schilderij van  
Oortwijn als schenking. Dit schilderij 
hangt nu ook op de expositie.  
 
*Het aantal bezoekers aan het 
museum en de VVV/Museumwinkel 
neemt gestaag toe. Nadat we  
over heel 2019 het beste aantal in tien 
jaar hadden met 11.164 bezoekers, 
blijken we nu ook in januari en februari 
het goed te doen. Deze twee maanden 
zijn zelfs het beste in zeker vijftien jaar:  

januari 1667 en februari 1225 
bezoekers. Beide cijfers zijn inclusief 
bezoekers VVV/ Museumwinkel.  
Vanaf de opening van de doorgang 
tellen we overigens in de 
VVV/Museumwinkel alleen nog die  
bezoekers mee die echt komen 
winkelen of zijn binnengekomen via de 
Peperstraat.  
 

 
 
 

*De vergeten oorlog. 
Indische verhalen 

Dit jaar vieren wij in Nederland  alweer 
75 jaar vrijheid. Het Purmerends 
Museum heeft van 4 april  
t/m 16 augustus een bijzondere 
tentoonstelling in het teken daarvan. 
Diverse korte films geven een  
kijkje in het leven van verschillende 
Purmerenders uit meerdere  
generaties die allemaal op een of 
andere wijze een connectie hebben 
met Nederlands-Indië en de oorlog die 
daar gewoed heeft.  

De opening is op vrijdagmiddag 3 
april, waar alle vrijwilligers ook van 
harte welkom zijn. De uitnodiging 
volgt nog.  
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*Naast de tentoonstelling organiseren 
we in de komende maanden ook 
verschillende evenementen   
rondom het thema, al dan niet in 
samenwerking met andere partners. 
Een volledig overzicht hiervan  
volgt binnenkort.   
 
*Sinds kort heeft de Kunstroute een 
nieuwe naam en een nieuw beleid. Ze 
heten nu Kunstcollectief Purmerend. 
De leden zijn lokale kunstenaars en 
vanaf nu mogen zij op vertoon van hun 
ledenpas met 50% korting naar ons 
museum. Omgekeerd maken ze 
reclame voor het museum bij hun 
leden.  

 
 
*Neem eens een kijkje op onze   
social media kanalen: Facebook, 
Instagram of Linkedin. Zoek en vind  
ons via ‘purmerendsmuseum’.  
 
*Verder zijn we in de afrondende fase 
van de nieuwe website.  
Op de website komt een apart  
beschermd deel waar vrijwilligers met 
een code op kunnen inloggen. Hier 
zullen we in de komende periode 
zaken op plaatsen als roosters, het 
smoelenboek en andere relevante 
informatie.  

 steeds meer mensen de VVV 
museum winkel ontdekken. 

 onlangs bij ons in het museum 
veel belangstelling was voor.. 
 

 

In 2020 is het vijfenzeventig jaar 
geleden dat concentratie- en 
vernietigingskamp Auschwitz werd  
bevrijd. Over de hele wereld werd daar 
op 27 januari bij stilgestaan. Het 
monument Levenslicht maakte deel uit 
van een landelijk project van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei waar 
meer dan 150 Nederlandse gemeenten 
- waaronder Purmerend - aan 
deelnamen. Zo stonden we in 
Nederland gezamenlijk stil bij de 
verschrikkingen van de Holocaust. 
 
 

 
 

 
De stenen van het monument 
Levenslicht lichten om de paar 
seconden op en doven weer uit, als 
een ademhaling in licht. Daarmee 
symboliseren ze het leven dat nu in de 
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gemeente Purmerend gemist wordt. 
Door stil te staan bij het gemis van de 
plaatsgenoten, blijft de herinnering aan 
de slachtoffers levend. 

De doorgang van het museum naar de 
winkel is een feit.  
Na een welkomstwoord van Moncef 
Beekhof knipten Mario Heggers, 
wethouder van Economische  
zaken, Stadspromotie en Toerisme en 
Eveline Tijmstra, wethouder van Kunst 
en Cultuur het rode lint  
samen door. Er was veel belangstelling 
van de pers, vrijwilligers en 
genodigden. Onder het genot van  
een drankje en een knabbeltje werd er 
nog even gezellig nagepraat en de 
winkel bekeken. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


